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ORDE VAN DIENST 



  

OM TE BEGINNEN 

 
Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering – door de 
ouderling van dienst  

o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEEFT 

o: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
o: (…) 

  o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
  A: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN  
  EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
  MET AL ONZE KRACHTEN. 
  AMEN 
 
Orgelspel: ‘Betlehem, o uitverkoren stad’ (LB 498: 1 en 5) 
1 Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
5 ‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
Groet - door de voorganger  
 v: De vrede van de Heer is met u! 
 A: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
 



  

Buurtbus rijdt niet 
 
Lied: ‘In de nacht gekomen’ (LB 505: 1 en 2) 
1 In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 
 
2 In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Lezing Kerstevangelie: Lucas 2: 1 - 7- door de lector 
 
Lied: ‘Stille nacht’ (LB 483: 1 en 2)  
1 Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2 Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 



  

Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Lezing Kerstevangelie: Lucas 2: 8 – 14 
 
Lied: ‘Eer zij God in onze dagen’ (LB 487: 1 en 2) 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit.  
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Woord bij het WOORD (1): ‘Gesloten’  
 
Lied, gespeeld en gesproken: ‘Zend ons een engel in de nacht’ (LB 259: 
1, 2, 3 en 4) 
1 Zend ons een engel in de nacht  
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 
 
2 Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
 
3 Zend ons een engel met uw licht 



  

in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
4 Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
Woord bij het WOORD (2): ‘In een kribbe’ 
 
Lied: ‘Een ster ging op uit Israël’ (LB 496: 1 en 2) 
1 Een ster ging op uit Israël  
 
 
 
 
 
 
 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 
2 De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 

GEBEDEN EN GAVEN 



  

 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA Kinderen in de Knel  

 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en de weinig eten.... Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de 
winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is 
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in 
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind 
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangere, 
pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor 
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. 
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze 
voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie 
over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. 
Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs 
geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden 
vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Kom ook in actie en 
geef in de collecte. Geef licht aan vluchtelingekinderen in 
Griekenland. 
 
Gebeden met muziek: ‘Zuivere vlam’ (LB 458) 



  

Zuivere vlam,  
verdrijf met je licht  
de angsten van ons hart. 

 

- Dankgebed 

- Voorbeden, waarbij steeds een kaarsje aangestoken 
wordt met het licht van de Paaskaars 

- Stilgebed 

- Onze Vader 
 

GEZEGEND VERDER 

 
Lied: ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (LB 481) 
1 Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 



  

Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
   

Zegen 
---------------- 

 
 
 


